Zij werkt met arbeidblije handen,
Daarom lacht zij de komende dag toe.
(Boek der Spreuken).
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JULIA TUYPENS

echtgenote van de heer
RICHARD VAN CAUWENBERGE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 2 septem-
ber 1906 en godvruchtig overleden in de H.
Hartkliniek te Oudenaarde, op 2 februari 1981,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
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zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Nu onze geliefde moeder niet meer onder ons
is wenen onze aanhankelijke kinderharten, die
hoopten haar met vader nog enkele jaren te
mogen omringen met onze wederliefde en dank-
baarheid in de geborgenheid van onze thuis.

Daar verwijlen meteen de schoonste herin-
neringen aan wat moeder en vader voor ons en
voor onze stille buurt zijn geweest... « Heer,
wij danken U voor die handen, die zo hard
voor ons hebben gewerkt, het hart dat voor ons
zoveel zorg heeft gekend in onze groei naar
zelfstandigheid, die lippen die voor ons zoveel
hebben gebeden tijdens de Zondagmis, die haar
een heilige plicht bleef », moeder gij hebt ons
leren werken, bidden en lijden.

Duurbare echtgenoot, niets was ons te veel
voor onze kinderen, samen hebben wij wel en
wee gedeeld zelfs tot in de ziekenhuiskamer.
Miin leven was voor U en blijft voor U want
voortaan mag |k U bijstaan door mijn voorspraak
bii de Heer, die toch altijd alles ten beste heeft
geschikt in ons leven.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en vooral gij
onze geliefde achterkleinkinderen, gij waart voor
ons steeds een groeiende vreugde op aarde. Aan
uw zorgen vertrouw |k vader toe gedurende de
verdere levensjaren die wel eens zwaar op zijn
schouders zullen drukken. Blijft samen met gans
onze familie trouw aan Uw Zondagplicht en Uw
dagelijkse gebeden, waarop ik zeker mag blijven
rekenen.

En al mijn buurtmensen uit de Bergstraat, U
ben ik ook dankbaar voor uw gebeden en om
de bereidwillige steun en de deugdelijke gast-
vrijheid die wij altijd voor elkaar over hadden.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...




