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In Viede, in de Vrede des Heren, zal ik insluime-
ren en zal eeuwige Rust hebben.
L

BID VOOR ISE ZIEL VAN
Mijnheer René TUYPENS

weduwnaar in le huwelijk
van Mevrouw Leonie WALRAEVENS
echtgenoot van Mevrouw Elodie VAN HUFFEL

geboren te Deftinge de 10 november 1887 en met de
H Olie "in extremis” gezalfd, godvruchtig overleden
te Deftinge de 16 december 1959.

Oudstrijder van 1914-1918
Bestuurslid “Vuurkruisersbond” Geraardsbergen
Bestuurslid “Kristen Mutualiteit” Deftinge

De Adventstijd brengt elk jaar, de blijde verwach-
ting naar de hergeboorre van het Kind, op geeste-
lijke wijze in onze harten, op hoogspanning. Kom
Heer, kom en wil niet langer dralen ! Uw komst moet
ons verblijden en ni-uwe genade schenken !

Vrij onverwacht, riep de Heer over levenden en
doden, deze goede man, brave echtgenoot en vader,
tot Zich. De Komst van de Heer voor goed, voor
eeuwig. Voor altijd zal het schepsal nu zijn Schep-
per, laten wij hopen, in esuwige vreugde en Vrede
gevonden hebben

Met gerust gemoed, bewust van de kwaal die hij
droeg, zal deze ijverige en voorbeeldige christen
man op de komst van zijn Meester gewachthebben.

Hij laat by allen die hem gekend en b=mind hebben
de indiuk na van een voorbeeldige christen, goede
echtgenoot en yjverige vader. Mun met een schone
en sociale zin was hij bekommerd met het wel en
wee van zijn evenmens, Zijn kinderen en allen die
met hem leefden en werkten zullen zijn voorbeelden
kunnen navolgen.

Beminde echtgenote, ons afscheid hier op aarde
tamelijk verrassend, kan ons toch niet voor eeuwig
scheiden. In het Licht van ons Geloof weten en zien
wij, dat wij mekaar eens gelukkig terug zien. Dank
voor uw liefde, steun en trouw.
Beminde kinderen, gedenkt uw vader in uw ge-
beden en H. Mis, eert uw moeder en verzacht haar
eenzaamheid door uw kinderlijke genegenheid. Dat
is mijn laatste vraag en uitdrukkelijke Wil,
Allen die mij disrbaar zijn tot weeiziens. Intussen
vraog ik u een schoon gebed

H. Barbara, Patrones van de goede dood, bid
voor hem

De familién TUYPENS,
WALRAEVENS,
VAN HUFFEL,
HERREGODS en
PERSOONS,

danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-

ming in hun pijnlijke rouw.

Uitg. Cl Miserez, koster, Detftinge




