Om martelaar te zijn is zwaard noch
bloed nodig; het is genoeg verduldig
te lijden.

Bid voor de ziel van
Mijnheer
Isidoor UYTTERHAEGEN

echtgenoot van
Mevrouw Maria Eeckhout
geboren te Velzeke op 6 augustus 1906
en godvruchtig overleden te Zottegem,
in Dr. Goffaertskliniek, op de hoogdag
van Allerheiligen 1974.
Hij ontving het H. Sacrament der
Zieken en de Pauselijke Zegen.

Aan het lijdensoed van deze betreur-
de overledene was er voor eenieder
van ons veel te leren. Men kon er aan-
schouwen hoe Christus’ lijden nog
steeds wordt voortgezet door de lij-
dende mensheid. Men kon er ook over-
wegen hoe de vele onaangenaamheden
die ons eigen leven vullen slechts een
flauwe afstraling zijn van hetgeen Isi-
door heeft te verduren gehad.

Hij heeft onvermoeibaar gewerkt en
aanhoudend gezorgd voor zijn gezin;
vrouw en kinderen waren het voor-
werp van voortdurende kommer. Als
de dagen van rust in het vooruitzicht
lagen, overviel hem een geheime
kwaal die hem jarenlang bedlegerig

doorstaan, toch kwam er nooit een
klacht over zijn lippen. Zijn onnoeme-
lijk lijden bleef verborgen achter zijn
kristene gelatenheid en de liefdevolle
toewijding van =zijn echtgenote en
kinderen.

Gods inzichten zijn ondoorgrond-
baar, maar ze zijn ook dikwijls de
voorbode van een erekroon in de
hemel.

Duurbare echtgenote, nooit zult ge
vermoeden welk een grote troost uw
nooit-falende liefde me heeft geschon-
ken. Ik dank u om de trouwe wake
en goede zorgen waarmee ge mij hebt
omringd; een laatste gunst waarom ik
vraag is de stevn van uw_gebed.

Duurbare kinderen, voor u had ik
nog willen blijven, maar zoals de Heer
het geschikt heeft, is het goed. Ont-
houdt mijn lessen en eert uw moeder
al de dagen van uw leven. Bewaart
mijn aandenken en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrou-
wen op U.
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Mevrouw Isidoor Uytterhaegen, gebo-
ren Maria Eeckhout;

De Heer Robert Uytterhaegen;

De Heer Roger Uytterhaegen;

De families Uytterhaegen, Eeckhout,
De Cuyper, De Paepe,
danken U voor de gebeden en deel
neming in hun diepe rouw.

P

maakte. Hij heeft het hard moeten



