Het lot van de mens is in de handen
van de Allerhoogste.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MWONHEER

Petrus - Sylvain
UYTTERHAEGEN

echtgenoot van Mevrouw
Maria - Adrienne D'HOOSSCHE,

geboren te Velzeke-Ruddershove op 21 ok-
tober 1928 en er schielijk overleden op
13 januari 1972, gesterkt coor het H. Sacra-
ment van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood leert ons wat we zijn op deze
wereld; de gezondheid is maar een ijdel
woord, het leven slechts een droom, alles
op deze wereld is vergankelijk. God dienen
en zijn eigen zaligheid bewerken is van
tel.

De diepbetreurde overledene genoot
blijkbaar een bloeiende gezondheid die ge-
paard ging met een werk- en deugdzaam
leven. Hij was een trouwe liefhebbende
echtgenoot, een voorbeeld van plichtbesef
en mannelijke vroomheid, hij was eenvoudig
en beminnelijk in zijn omgang met de
naaste.

De dood heeft hem wel schielijk maar niet
onvoorbereid getroffen. Er wverliep geen
dag in zijn leven zonder kontakt met de
Heer, geen week zonder dat hij de zon-
dagse Eucharistieviering had bijgewoond.

Het loon van ons gedrag en onze arbeid

mogen we in dit leven niet verwachten.
God geeft aan hen die Hem dienen en be-
minnen niet de vergankelijkheden van deze
wereld, maar het Rijk Gods, een Rijk dat
eeuwig is, overstoorbaar en zonder einde.

Duurbare echtgenote, vergeef het mij dat
ik zo plots van u ben heengegaan. De Heer
heeft mij geroepen en zijn wil zij gezegend.
Ik dank u voor de liefde en genegenheid
die ik tijdens ons kort huwelijksleven van
u mocht ondervinden. We ontmoeten elkaar
terug in de Eeuwigheid. Ondertussen reken
ik op de steun van uw gebed.

Goede vader, schoonouders en familiele-
den dank u om de vriendschap en belang-
stelling. Vaart wel, bidt voor mij en tot
weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
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Mevrouw Petrus - Sylvain Uytterhaegen,

geboren Maria - Adrienne D'Hoossche;

zijn echtgenote.

Mijnheer Henri Uytterhaegen-De Bruycker(t),

zijn vader.

Mijnheer en Mevrouw August D’'Hoossche-

Kielemoes; zijn schoonouders.

De familiéen Uytterhaegen, De Bruycker,
D'Hoossche, Kielemoes;

danken U voor de gebeden en deelne-
ming in hun diepe rouw.




