« Hij zal alle tranen afwissen
en de dood zal niet meer zijn». (Openb. 21, 4)
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria UYTTERSCHAUT

echtgenote van Jan-Baptist Van Den Bossche,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 13 februari 1908 en godvruchtig overleden

in het rust- en verzorgingstehuis

« Ter Deinsbeke » te Zottegem op 31 januari 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Opnieuw is een braaf en eenvoudig mens van
ons heengegaan. Op het feest van Don Bosco,
de vriend van de kleinen en de eenvoudigen is
Maria naar de Heer toegegaan. Haar aardse le-
ven is nu afgebroken om plaats te maken voor
een hemels leven.

Maria komt uit een landbouwersgezin met vier
kinderen. Als kind heeft ze de eerste wereld-
oorlog meegemaakt met alle miserie en ang-
sten daaraan verbonden. Toen de tweede we-
reldoorlog uitbrak was ze reeds gehuwd en had
ze de zorg voor een gezin. Haar man was mijn-
werker en seizoenarbeider. Daarbij was er nog
de zorg voor de boerderij. Hard werken van
's morgens tot ’'savonds om de zes kinderen
van het nodige te voorzien. Ze hebben er zich
goed doorheen gewerkt. Even nog een moeilijke
periode toen tien jaar geleden een van de
dochters overleed.

Nu genoot ze samen met haar echtgenoot van
de oude dag en ze keken reeds uit naar het
feest van hun zestig jaar huwelijk. Stilaan ech-

ter begonnen de jaren te wegen en een pear
dagen voor kerstdag werd Maria naar het zie-
kenhuis gebracht. Ze besefte dat het moeilijk
zou zijn om terug naar huis te keren en dat
viel haar enorm zwaar.

Ze is nu naar haar eeuwige thuis. Als gelovige
vrouw heeft ze geprobeerd om te leven naar
Zijn geboden. Nu kan ze al het goede van haar
leven in zijn handen leggen en wij bidden :

« God, Gij die elke mens doorgrondt, die het
zwakke kent maar ook de goede wil en al
het mooie dat er uit voort komt, neem Maria
spoedig op in uw hemels Vaderhuis, dit vragen
wij U door Jezus Christus uw Zoon en onze
Heer. Amen.

Beste echtgenoot en kinderen, heb dank voor
de voorbije jaren, voor al het goede en mooie
dat wij samen mochten beleven. Dank ook voor
de goede zorgen toen ik mezelf niet meer kon
behelpen.

En gij kleinkinderen en achterkleinkinderen, gij
weet hoeveel ik van U hield, hoe ik begaan
was met U en hoe ik ernaar verlangde om U
nog enkele jaren te kunnen volgen. Dank voor
uw genegenheid, voor uw vriendschap.

Tot U allen zeg ik in groot geloof: «Eens
zien wij elkaar terug bij de Heer ».

Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons,
arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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