T
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Franciscus, Xaverius
UYTTERSPROT

* Weduwnaar van Mevrouw
Philomena VAN HERREWEGHE

Geboren te Iddergem op 28 februari 1909 en
godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent op 10 januari 1983.
Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten
der zieken
Oudstrijder 1940-1945

Elke jonge mens stelt zich tot doel om, in
zijn leven, een schone ouderdom te bereiken
en dit leven, op een kristelijke manier, zin-
vol te maken. Doch wanneer hij deze mooie
ouderdom heeft bereikt, krijgt men het ge-
voel dat alles zo rap is voorbijgegaan. Wat
echter wel blijft verder bestaan is de manier
waarop men zijn leven heeft opgebouwd en
uitgebouwd.

Onze dierbare vader is nu, na dit korte ver-
blijf op aarde, voor altijd van ons heenge-
gaan om voor eeuwig Gods Heerlijkheid te
delen. Hij was de bezorgde vader voor zijn
kinderen, kleinkinderen en familie, met wie
hij alle lief en leed deelde. De laatste jaren
heeft hij zware beproevingen gekend. In
volle ziekteperiode werd onze dierbare moe-
der, die hem steeds met de beste zorgen
omringde, plots van hem weggerukt. Dit
heeft hij zeer moeilijk kunnen verwerken.

Dierbare kinderen, nu dat ik voorgoed van
jullie ben heengegaan, dank ik U voor de
goede verzorging die ik mocht genieten en
voor alles wat gij vooral in deze moeilijke
omstandigheden, voor mij hebt gedaan. Ik
dank mijn huisarts, de specialist-geneesheer,
alsook de geneesheren en het verpiegend
personeel van het A.Z. te Gent, die er allen
toe bijgedragen hebben om mijn ziekte en
beproevingen draaglijker te maken.

Beste vader, uw kinderen en kleinkinderen
zijn U dankbaar voor alles wat gij voor hen
deed en zullen U blijven gedenken in hun
gebed. Samen bidden zij tot God: «Heer
geef dat vader en moeder mogen rusten in
Uw eeuwige vrede ».

De families :
UYTTERSPROT, VAN HERREWEGHE,
HAELTERMAN en WIJNANT,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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