Tot vroom aandenken aan
MEJUFFER

Anna Rosalie VAERENBERG

geboren te Gent op 7 november 1896

en zacht in de Heer ontslapen aldaar

op 28 april 1983,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Wij danken U voor uw blijken van deelneming

en voor uw gebed.

' Anneke ', zo noemden we haar

en zo hebben we haar gekend,

levend en bewegend op de Heirnis, jarenlang,
totaal gegeven, met al haar gaven

in dienst van het V.V.K.A.

Laten we God innig danken

voor de vreugde die ze bracht,
voor de initiatieven die ze nam,
voor de diensten die ze bewees,
voor de talenten die ze ontplooide,
voor de vrede die ze stichtte,
voor de wonden die ze heelde,
voor het geloof dat zij beleed.

Zij die leefde voor de Heer,
mag nu voor eeuwig leven bij de Heer.

Opnieuw verenigd met Jw. Marguerite,
haar gezellin, gedenken ze nu dankbaar
de trouwe vriendschap van Irma,
samen biddend om kracht voor haar

en vernieuwde levensmoed.
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