Geloofd zij Jezus-Christus.
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WIJ GEDENKEN IN ONZE GEBEDEN DE
ZIEL VAN

DE HEER

RICHARD EMIEL VALLEZ
weduwnaar van Mevrouw
EMMA MARIA HENDRICKX

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 23 mei 1887

en er godvruchtig overleden op 7 februari 1969,
gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Niet de plotse dood heeft men te vrezen, maar
wel die dood die én plots én onvoorbereid is.
Wees daarom elke dag bereid want de dood
komt als een dief in de nacht.

Hij was een man die hard geijverd heeft voor
zijn gezin en steeds bekommerd was om het
goede. Hij was een gelovig mens die zijn
Meester liefhad, en Hem van dichtbij volgde
in ongekunstelde vroomheid, in diep geloof,
en de laatste maanden van zijn leven in moe-
dig gedragen leed. Alleen God die dit leven
heeft voltooid, weet hoe vruchtbaar zijn leven
is geweest.

Daarom Heer, danken we U om onze vader :
zijn voorbeeld zal zeker in ons blijven naleven
in dankbare herinnering.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,
wilt niet treuren, mijn heengaan is voor mij
een bevrijding uit alle aardse pijn, en een
ontmoeting met mijn goddelijke Meester, van

wie ik gans mijn leven lang alle heil heb
verwacht. U dank ik om uw zorgen en ge-
negenheid. Familieleden en geburen, bidt voor
:I)ij, opdat mijn vreugde volkomen zij bij de
eer.

Hij ruste in vrede.

De families Vallez, Hendrickx,

Van Oudenhove en Van Ruyskensvelde,

danken U van harte voor uw gebed.

Uitg. Paul Galle-Manssens, Steenhuize




