VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
Eugeen VAN ACHTER
echtgenoot van Lucienne DE CUBBER
geboren te Nederbrakel op 16 juni 1924 en

godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Aalst op 28 juni 1995,

gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families
VAN ACHTER, DE CUBBER,
LINTHOUT, VAN DE VIJVER,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op maandag 14 augustus om 19.30 uur.

Rouwt. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

Het doet pijn afscheid te nemen, voorgoed
vaarwel te zeggen, wetende dat uw stem nooit
nog een woord zal spreken.

Liefste pa,

Niets wat we ook vraagden was ooit te veel voor
jou. Jij was ons noorden, ons zuiden, ons
oosten en westen.

Met een glimlach zullen we terugblikken aan
onze vele jaren samen.

Wij zullen je echt missen!

Liefste pepe,

Je liefde, steun en goedheid zal ons altijd
bijblijven. Zelfs in moeilijke dagen was een
ritje naar de koers niet teveel.

Bedankt pepe, voor alles.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, ik dank u voor uw liefdevolle zorgen en
oprechte genegenheid tijdens mijn ziekte. Uw
aanwezigheid en bezoeken waren mij een
troost en een steun.

Blijven wij verenigd in een gelovig gebed.

Beste familie en vrienden, ook op uw gebed
hoop ik, als laatste blijk van vriendschap.




