Geloofd zij Jezus Kristus.
+
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Hector VAN ACHTER

echtgenoot van Mevrouw
ZOE BOGAERT,

geboren te Michelbeke op 26 december 1896 en

godvruchtig overleden te Opbrakel op 28 juli 1964,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de

H. Kommunie, alsook de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

De duurbare overledene heeft stilaan
zijn einde zien aankomen en er zich toe
bereid. Gelukkig zij die sterven in de
Heer, want zij verlaten de ellende en het
liiden van deze wereld om het eeuwig
leven bij God te genieten.

Hij werd beproefd met een langdurige
ziekte welke hij met een kristelijke ver-
duldigheid en volkomen onderwerping
aan Gods wil verdragen heeft. In zijn
liiden ontving hij moed en troost in de
goede verzorging van zijn echtgenote.

Dierbare echtgenote, beste kinderen,
hebt dank voor uw diepe genegenheid
en vooral voor uw ononderbroken zorg
en toewijding die ge mij bewezen hebt,
dag en nacht, gedurende mijn ziekte.
Bidt in uw gebed en in de H. Mis voor
mijn zielerust. Ook aan de Eerw. Zusters
gankhet Wit-Gele Kruis mijn hartelijke

ank.
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H. Hart van Jezus, in wie ik altijd mijn
vertrouwen heb gesteld, geef mijn ziel
de eeuwige rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families
VAN ACHTER,
IEMANDS,
BOGAERT,
MERTENS,
zijn zeer erkenteliik voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.
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