Goedheid maakt beminnelijk. (H.Bern)
t
Te Michelbeke, op 16 maart 1962,
versterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk, overleed
de Heer

Leon VAN ACHTER

weduwnaar van Mevrouw
Hélene DE BATSELIER

echtgenoot van Mevrouw
Gabriélle DE BATSELIER,

geboren te Michelbeke, op 13 augustus 1892.

Laten wij bidden voor zijn onsterfelijke ziel.

Bevrijd, smeken wij, Heer, de ziel van uw dienaar,
Leon, van alle zondeband, opdat hij bij de heerlijk-
heid van de verrijzenis opgewekt, onder uw heiligen
en uitverkorenen moge voortleven. Door Kristus
onze Heer. Amen.

Leon was een goed man. Door arbeid heeft hij
zijn leven waardig gemaakt. Hij was voor iedereen
gedienstig, vriendelijk en behulpzaam. Hij bezat in
zijn hart een schat van liefde, vrede en trouw.

Hij was een rechtvaardig man. Zijn woord was
oprecht, zijn daad was eerlijk. Hij was eenvoudig
in zijn omgang Hij was geacht bij eenieder om zijn
rechtschapenheid en om de adel van zijn karakter.

Zijn vrouw zal hem missen, de trouwe echtge-
noot, die vreugde en zorgen met haar heeft gedeeld
in blijdschap en tevredenheid, die altijd minzaam
was en voorkomend, die woorden van moed, van
troost en opbeuring wist te vinden, ook in zijn ei-
gen lijden, dat hij droeg met bewonderenswaardig
geduld.

Zijn zonen zijn bedroefd zulk een vader te heb-
ben verloren. Dat zij er zich over verheugen zulk

een vader te hebben gehad en fier zijn voorbeeld
navolgen.

Gabriélle, bid met mij «Uw wil geschiede». De
gedachte dat God kracht schenkt om de beproeving
te dragen, zal u bemoedigen. 1k dank u voor alles
wat gij voor mij hebt gedaan in liefdevolle bezorgd-
heid. God lone het u.

Marcel en Ghislain, vergeet uw vader niet en
blijft hem trouw door een schoon en verdienstelijk
leven.

Gij allen, die mij dierbaar waart, familieleden
en vrienden, bidt voor mij, dat God mijn ziel ge-
nadig weze.

Om de troost van uw deelneming in haar
droefheid bij het afsterven van de heer
Leon Van Achter en om de steun van uw
gebed tot lafenis van zijn ziel,
dankt u van harte,

de Familie.

“ruk. Jos. De Vleesshouwer, 41 Neerstr. Nederbrake)




