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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Raphaél, Theoduul Van Achter

weduwnaar van
Mevrouw Irma, Alida LINTHOUT,

geboren te Nederbrakel op 12 december 1894
en godvruchtig overleden te Brakel

op 18 december 1986,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Plots en onverwachts vader bent u van ons
heengegaan. Ondanks uw hoge ouderdom liet
niets vermoeden dat jij ons zoudt verlaten.

Wij weten het, uw leven was lang, maar
voor ons was het kort. Elke mens die sterft,
het is nog altijd te vroeg. Vader wij kwa-
men zo graag bij u, ook al zat je stil te
mijmeren, wij voelen uw aanwezigheid. Wij
wisten nog altijd waar naartoe. Bij u hadden
wij een toevlucht en een thuis.

In je lange leven heb je het niet gemakkelijk
gehad om een gezin samen met moeder
groot te brengen, en toch heb jij ons altijd
het gevoel gegeven van een veilige haven. Nu
jij er niet meer bent, kunnen wij je niet
meer bezoeken en opzoeken. Wij zullen je
missen. Dierbare kinderen en kleinkinderen,
ik moet jullie danken voor de goede zorgen

en bekommernissen om mij gelukkig te ma-
ken in mijn oude dag. Vanaf het moment
dat ik hulp nodig had waren jullie bereid
mij die te geven. lk voelde mij geborgen
tussen jullie, zoals ik mij nu geborgen weet
bij God. Hij heeft zogezegd lang op mij
moeten wachten, maar zoals de Vader op de
uitkijk stond naar zijn Zoon, en hem opnam
in zijn vreugde, zo voel ik mij nu, opge-
nomen in zijn heerlijkheid.

Het kerstfeest, en elk kerstfeest opnieuw,
zal voor jullie een herinnering zijn aan mijn
terugkeer naar de Vader. Zijt niet bedroefd,
maar kijk vol verwachting uit naar de komst
van zijn zoon Jezus. Hij zal u licht en
troost brengen in deze donkere dagen. Blijf
voor elkaar een steun en troost, dan zal
de vreugde van kerstmis altijd in jullie hart
aanwezig zijn.

Dank voor de goede zorgen.

De families
VAN ACHTER, LINTHOUT,
VAN NIEUWENHOVE, GOSSEYE,
danken U.

Namis : woensdag 7 januari 1987 om 19.30 u.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




