""Zalig zij die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God
genoemd worden''. (Mt. 5,9)
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WIJ GEDENKEN MET EEN VURIG GEBED
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Ere-directrice
van Sint-Vincentiusinstituut, Deinze

Zij werd geboren te Gullegem op 22 maart 1904,
sprak haar Geloften uit in de Congregatie van
de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van
Deinze op 25 april 1925 en keerde tot haar
Schepper terug in het Sint-Vincentiuszieken-
huis te Deinze op 25 juli 1991, gesterkt door
de Ziekenzalving.

Als oudste van een groot, diep-gelovig gezin
kwam Anna Vanackere op achttienjarige leef-
tijd naar het klooster. Zij nam als klooster-
naam "'Geneviéve'’, 'n naam die ze nooit zou
opgeven. Haar voorbeeld, haar roeping werd
door twee zussen en twee broers gevolgd.

Zij kreeg van haar ouders een fijne opvoeding,
die haar hele kloosterleven zou bijblijven
zij had oog en oor voor kunst, poézie, litera-
tuur en geschiedenis.

Als lerares was zij evenzeer begaan met de
opvoeding tot fijne christene meisjes, als met
het onderwijs van profane vakken. Heel wat
van haar oudleerlingen zijn er nog steeds dank-
baar voor.

Als directrice van de Sint-Annaschool - het
latere Sint-Vincentiusinstituut - tot in 1969,
zorgde zij voor de goede naam van de school,
van de kust tot de Kempen, kwamen internen
naar Deinze.

Zij las veel en graag, en haar geheugen was
fenomenaal.

Het oudleerlingenblad was tot voor enkele
jaren haar zorg. En zij kende haar vele oud-
leerlingen, met inbegrip van afkomst en fa-
milie.

Bij de jubileums van haar medezusters kon zij,
als geen ander, een lofdicht houden voor de
gevierde.

Tot op hoge leeftijd hield zij zich bezig met
de geschiedenis van de congregatie en zij was
sterk geinteresseerd in de ontwikkeling van
onze stichting in Oekraine.

Haar familie, haar neven en nichten en hun
kinderen lagen haar nauw aan het hart, en
de genegenheid was wederkerig.

Graag had zij de verjaardag van haar zeven-
tigjarig kloosterleven gevierd in 1992. Maar
de Heer vond haar rijp voor het eeuwig leven.

Daarom danken wij Hem graag met dit gebed :
Voor haar diep-doorleefd geloof,
danken wij U Heer ;
Voor haar voorbeeldig gebedsleven,
danken wij U Heer ;
Voor haar bescheiden dienstbaarheid,
danken wij U Heer ;
Voor haar spontane kinderlijke eenvoud,
danken wij U Heer ;
Voor haar zachte en rustige aanwezigheid,
danken wij U Heer ;
Om dat alles vragen wij U, neem haar op
in Uw hemelse vreugde die geen einde kent.
Laat haar voor ons allen, zusters, familie en
vrienden.

een vurige voorspreekster zijn bij U. Amen.

Voor Uw gebed en uw christelijk medeleven
danken U

De Algemeen Oversten,

De Zusters van de Congregatie Sint-Vincentius
a Paulo van Deinze,

De Familie Vanackere - Pottie.




