1t Dit is een gedachtenis aan

Mevrouw CELINA VANACKERE

Zij was de echtgenote van Heer Maurits Debrouwere

Haar diep-christelijk leven begon zij op 4 augustus
1913 en heeft zij vol overgave aan de Heer terug-
gegeven op 27 juni 1970.

De moeders gaan, maar sterven niet.
Zij leven naar zij geven

Zolang men moeders kinderen ziet
Zolang zal moeder leven.

Moeder, gij hebt voor ons vol kommer geleefd en
zijt ook zo van ons heengegaan; gij hebt ons laten
leven en ons teder leren leven. Wij zijn u dankbaar.

Moeder, gij hebt niet de jaren gekregen waarop gij
gehoopt hadt om met en voor ons nog alles uit te
bouwen; gij zijt té vlug van ons heengegaan maar
hebt ons werkzaam leren leven. Wij zijn u dank-
baar.

Moeder, gij waart voor ons de diep-aanvoelen-
de toevlucht door uw innemende persoonlijkheid;
gij hebt altijd begrepen wat wij nodig hadden en
nooit en voor geen enkel onder ons één uitzon-
dering gemaakt. Wij zijn u dankbaar.

Moeder, gij waart voor ons de sterke vrouw, die
nooit zichzelf heeft gezocht; gij hebt zelfs niet in
uw lange ziekte één vraag voor uzelf gesteld

want gij hebt ons leren leven vol overgave. Wij
zijn u dankbaar.

Moeder, gij hebt nooit iemand tot verdriet gebracht
maar altijd aan iedereen de vreugde geschonken
door uw woorden en daden. Wij zijn u dankbaar.

Moeder, gij hebt altijd meer dan rechtvaardigheid
gewild, gij waart liefde voor groot en klein.
Wij zijn u dankbaar.

Moeder, gij waart een christelijke moeder en
die onschatbare waarde van geloof en overtuiging
hebt gij ons meegegeven. Wij zijn u dankbaar.

Moeder, gij blijft in ons verder leven omdat gij
een ware moeder waart. Zo hebben wij u dag na
dag, uur na uur zien werken en waken. Wij zijn u
dankbaar.

Moeder, op velerlei wijze zijt gij onder ons nu
tegenwoordig. Pas wanneer gij afwezig zijt,
valt op hoe gij aanwezig zijt. Nu gij afscheid
hebt genomen wordt alles anders. Wij kunnen enkel
door onze gedragingen uw rijkdom verder uitsprei-
den zoals gij het hebt gewild. Zo wordt ons af-
scheid een nieuw samenzijn. Wij danken u omdat
wij u totaal hebben gekregen.

De heer Maurits DEBROUWERE, kinderen en familie
danken U voor Uw blijk van genegenheid.
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