Ma,

't is stil geworden

om ons heen

en leeg,

nu jij er niet meer bent.
En toch

spreekt alles rondom ons
over jouw aanwezigheid.

TER HERINNERING AAN
Euphrosine VAN ASBROECK

echtgenote van

Jean LANGENDRIES

Denderwindeke 7 april 1934.
Idegem 21 januari 1994.

De families

VAN ASBROECK, LANGENDRIES,
GEEROMS en VAN HAUTER

danken om jouw nabij zijn.

Drukk. Du Mongh, Denderwindeke

Begrafenissen - Krematies GALLE R. Ninove.

Jaren van vechten en worstelen

met het leven

dat niet steeds verliep over

paden van rozen

maar haar zijn doornen niet bespaarde,
kregen haar niet Kklein.

Samen met de liefde van haar man Jean
en de toewijding van kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden,

kwam ze er steeds weer door.

En dan ...

op die avond van vrijdag 21 januari,
als in een laatste worstelgreep met het leven
dat haar almeteens ontglipte :

Pa 1t ..,

en dan niets meer

tenzij een roerloos liggen in de armen

van een geliefde.

Volledige overgave aan de Hoeder van de
Eeuwigheid.

Geen doornen meer noch pijn ;

geen rimpels meer maar Eeuwigheid -

een zee van stilte ...

Ma,

jij bent nu uit ons zicht verdwenen -
buiten.

De kale bomen reiken tot de hemel
als mensenhanden !

De stervende natuur blijft levend

met den en maretak.

Het kaarslicht bij de beeltenis

van jouw "Lieve Vrouw en Moeder Maria’’,
verdrijft voor ons de veel te vroege
duisternis.

Een gevoel van dankbaarheid

raakt ons hart

nu en straks ...

Dag, ma! en dank je wel !




