De bloem des levens verwelkt nooit,
Wanneer ze geplant is in de tuin van de Heer.

Aandenken aan

DE HEER

ACHIEL VAN ASSCHE

weduwnaar van mevrouw Elvire SOISSON
echtgenoot van mevrouw Maria CASIERES

geboren te Everbeek op 17 januari 1928
en overleden te Oostende op 25 maart 1983.

Een rijk leven is plots gestopt. Te plots. Men vraagt
zich steeds weer af : Waarom ? We zullen blijven
zoeken naar de zin van het sterven om uiteindelijk
bij HEM terecht te komen, HIJ die ons het leven
gaf. Voor de mens is het hard op dit ogenblik te
moeten beseffen, dat het leven slechts een vluchtig
tijdstip is, een halte op de weg naar eeuwig leven.
Achiel was een goed mens. Hij heeft zijn leven
ingesteld op anderen. lemand een pleziertje doen
was hem nooit te veel.

Achiel, we zullen je missen in ons midden. maar
onze gedachten blijven altijd bij jou. De last van
het leven heb je moedig gedragen. Je hebt gewerkt
aan het geluk van anderen en daar zijn we je dank-
baar voor.

Lieve Maria, hou moed. Eens zien we elkaar weer
bij de Heer, waar we onze liefde zullen bekroond
weten.

Lieve dochters en schoonzoon, steun je moeder, ze
heeft jullie hulp nodig, nu meer dan ooit.

Goede vrienden en collega’s, dank voor de vriend-
schap al die jaren. Treur niet, maar blijf de mijnen
jullie genegenheid schenken.

Gedenk mij in Uw gebeden en dan zeg ik U als
afscheid : «lk verheug mij in een blij weerzien bij
de Heer, van wie alles komt en naar wie alles terug
gaat.»

Mevrouw Achiel VAN ASSCHE - CASIERES
kinderen en kleinkind

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.

Begraf. & Crem. NUYTTEN N.V. - Tel. (059) 80 1553
Drukkerij De Vriese, Oostende - Tel. (059) 70 25 89

—



