Bid om vrede:
voor de Heer

Jules VAN AUDENHOVE

zoon van

Hector en Clémentine OTTE

geboren te St -Maria-Lerde, de 29 oktober 1912,
en er godvruchtig overleden, de 18 september 1968,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken en de
Pauselijke Zegen.

Zijn leven heeft niet veel zon gekend : eerst
als mijnwerker en dan beproefd door een
langdurige ziekte.

Moge het eeuwig licht hem nu verblijden
voor altijd !

Als gelovig mens wist hij dat niet de dood,
maar het leven het laatste is. Het laatste
woord over leven en dood is niet aan de
mens maar aan de Heer die ons uitnodigt :
“Komt allen tot mij die belast en beladen
zijt .

Goede ouders, wij waren met drie zieken in
één huis. En toch was er nog vreugde,
goede overeenkomst en hoop. Nu moet ik
U alleen laten. Laat toch uw moed niet
zakken, zoekt opbeuring in het troostwoord
van de Heer die U zegt: ,, waar er twee of
drie in mijn naam verenigd zijn, daar ben
ik hun midden ”.

Dierbare broers, zusters en familie, gij hebt
me veel geholpen en met groot geduld ver-
zorgd. Daarom dank ik U allen zoveel
mogelijk. Uw gebed kan mij nog helpen.
,,» Hij viel te vroeg, maar nooit te vroeg

en valt, die U bemint;

en, al verloren, heeft genoeg

gevonden, die U vindt . G.G.

Moge hij eeuwig leven.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:

De Families VAN AUDENHOVE,
OTTE.

Drukkerij De Ruyver, Nederbrakel




