's Heren raadsbesluiten ziin ondoorgrondelijk.
* (St Paulus aan de Romeinen).

.l.
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Marcel Roger YAN AUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw

Maria Floride LEMAGIE

geboren te Sinte-Maria-Lierde de 27 augustus 1920,
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de
5 mei 1963, voorzien van de Laatste Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke zegen « in articulo mortis ».

Een voorbeeldig, plichisgetrouw man, met een edel
karakter, een goed echtgenoot, zorgzame vader en
goede vriend van velen, heeft ons verlaten.

Wegens de onverbiddelijke ziekte die hem trof, en
spijts de beste zorgen en omringd van de grootste lietde
der zijnen, wisten wij dat zijn heengaan niet ver meer af
kon zijn | En toch heetft zijn afsterven ons diep geschokt...
Wat is het leven broos ! Hoe goed begrijpen we bij het
afsterven van Roger de zinrijke woorden van de Schrift :
« Het leven is een rook, heden zijn wij, morgen zijn wij
niet meer ».

In onze droefheid kennen we slechts één troost: te
weten dat God Liefde en Voorzienigheid is en dat Hij
redding brengt voor hem die ging en voor hen die blij-
ven. Het volstaatin Hem te geloven dat Hijis : « de Weg,
de Waarheid en het Leven ». Hetzij wij leven, hetzii wij
sterven, de Heer behoren wij immer toe.

< lk weet, Heer, dat Gij bij mijn dood mij zult laten
gaan naar de plaats waar ieder, die in U gelooft, voor
eeuwig thuis is. Ik hoop op U, Heer, dat uw Hand mijn
ongeluk niet wil, doch mij bevrijden zal uit de diepte van
de dood ».

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en mij zal doen verrii-
zen op de jongste dag.

Dierbare Echtgenote, dank voor de al te korte geluk-
kige huwelijksjaren die we met mekaar mochten door-
brengen. Dank voor uw zorgen en kommer gedurende
mijn korte pijnlijke ziekte. Laten we ons neerleggen bij
Gods Raadsbesluiten.

Beste Kinderen, graag had ik nog voor U en uw toe-
komst gewerkt en gezorgd. Niets was me te veel. |k kan
U nu alléén nog aan Gods Vaderlijke zorgen toevertrou-
wen. Blijtt uw plichten trouw en eert moeder al de dagen
van haar leven.

Dierbare Ouders, Familieleden en Vrienden, dank voor
uw liefde. Bidt allen God voor mijn ziel.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene ;
Uw blijken van deelneming een troost

YOoor ons.

Danken U oprecht :

De familien VAN AUDENHOVE,
LEMAGIE, OTTE, DE KEYZER.

Uitg. Mevr. C. Miserez, Deftinge




