" Gezegend die in hoge jaren

nog flink te been en fris van geest
in 't hart iets jeugdigs mag bewaren
en eindelijk ten hemel varen

bij God voor 't eeuwigdurend feest .

.I.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

POLYDOR VAN AUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw
CLASISSE DE BACKER

geboren te St.-Maria-Lierde op 20 januari 1902

godvruchtig overleden in het St.-Elisabethzieken-

huis te Zottegem op 4 februari 1993, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Polydor hebben we de laatste weken lang-
zaam maar zeker naar de dood zien toeleven.
Eens hij de vertrouwde omgeving van zijn huis
heeft moeten verlaten om opgenomen te worden
in het ziekenhuis, wist hij dat het levenseinde
nabij was. Bij het sterven van deze man, willen
we de Heer danken voor dit schone voltooide
leven, om alles wat hij voor zovelen rondom
hem betekenen mocht.

Hij was de zevende uit een gezin van elf kin-
deren en is de oudste geworden. Hij heeft het
geluk gekend een hoge ouderdom te bereiken
met zijn dierbare echtgenote. Samen hebben zij

zevenenzestig jaar lief en leed met elkaar ge-
deeld. Hij was trots op zijn kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen. Soms kon hij
urenlang vertellen over de tijd van toen, vooral
over de oorlogsjaren, want hij heeft de twee
wereldoorlogen meegemaakt.

Ook als gepensioneerde was hij nog een aktief
man. Hij steunde en hielp zijn echtgenote die
ondervoorzitster was geworden van de christe-
lijke bond der gepensioneerden. Hij was dank-
baar om ieder die hem de laatste levensjaren
met zorg en vriendschap omgaf.

Met een dankbaar hart bidden wij tot de God :
Heer, laat Polydoor na dit rijkgevulde en aktieve
leven nu zijn blijvende rust vinden bij U. Neem
hem op in uw eeuwige vreugde en laat hem —
over de dood heen — met ons allen innig ver-
bonden blijven.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen dank voor uw liefde
en goede zorgen. God zegene en beware u
allen.

De families VAN AUDENHOVE, DE BACKER,
HOEBEKE en CASTELEYN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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