Of we leven of sterven
De Heer behoren wij toe. (Rom. 14.9).

?

Dankbaar voor wat hij voor ons geweest is,
vertrouwen wij toe aan onze Hemelse Vader

DE HEER
Joseph VAN AUTRYVE

weduwnaar van Mevrouw
Gabriélle WYCKMAN

geboren te Ooike op 4 mei 1902, zacht in de
Heer ontslapen te Nukerke (Jericho) op 12 no-
vember 1984, gesterkt door het H. Sacrament
der zieken.

Wij hebben Joseph gekend als een zeer ac-
tieve persoon, die zelfs tot op hoge ouderdom
geen rust kende, maar dynamisch en vol energie
onder ons leefde. Arbeiden en werken was zijn
leven. In dat leven heeft hij veel gepresteerd.
Hij heeft de wereld en de schepping verder
helpen voltooien.

Als timmerman, hoe menig boom heeft hij
met de hand gekort, gezaagd en bewerkt en nu
ligt hij, een weerloos lijk, in bed, gekleed op
't aardrijk.

Hij wist het wel en wakker vond hij God al-
leen in 't geen hij wrocht, zo werkend heeft hij

lang gestaan, zo stervend heeft hij loon ont-
vangen (G.G.).

Zo werkte hij op zijn eigen, unieke manier,
mee aan het werk van de schepping zelf.

Door zijn kinderen was hij zeer geliefd ; trou-
wens hij droeg hen ook in zijn zorgend hart,
samen met moeder zaliger.

De naam van Joseph blijft bij velen dankbaar
in herinnering bewaard.

Rijk was zijn leven, beloftevol zijn sterven,
met die kalme berusting en vrede, die goede
mensen eigen is, heeft hij zich voorbereid op de
dood. Dankbaar was hij om de genegenheid, om
de zorg van zijn kinderen, om de toewijding van
het verplegend personeel in het rusthuis.

Vader, wij danken U voor alles wat U ge-
weest zijt voor ons.

H. Amandus, bid voor ons !

Jacques en Carmen BERNAERT - VAN AUTRYVE,

De families VAN AUTRYVE - VAN LANCKER,
WYCKMAN - LIPPENS,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




