Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
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Tot vroom aandenken
van de Heer

Maurice VANAVERMAETE

echtgenoot van Mevrouw
Maria BOTTELDOORN

Oorlogsinvalied 1914-1918 — Vuurkruiser
Vereerd met verscheidene Militaire en
Burgerlijke Eretekens,

geboren te Ronse, op 7 april 1893 en er god-
vruchtig overleden op 21 april 1972, gesterkt
door de HH. Sakramenten.

Met vertrouwen verschijnt men voor God, als
men kristelijk geleefd heeft.

Een goed en eenvoudig mens is heengegaan.
Zijn leven was getekend door liefde en zorg
voor zijn echtgenote en kinderen en door min-
zaam omgang met zijn medemensen. Hij leefde
in vriendschap met de Heer en vreesde de dood
niet. Hij was een rustige wijze man, in zijn jeugd
heeft hij zijn land verdedigd.

Zijn wij allen bedroefd om zijn heengaan, zijn
leven is voor ons een waarborg hem weer te
zien in de liefde van God die opneemt al die er
waardig van is.

Dierbare echtgenote, uw zorgzame genegen-
heid heb ik, steeds op prijs gesteld, De Heer
schenke u in zegen, wat gij hebt gegeven in
toewijding.

Begraf. Devos, Groeneweg
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Dierbare kinderen en kleinkind, ik dank u
voor de zorgen voor mij gedragen en de gene-
genheid mij gegeven, geef nu al uw liefde aan
moeder want uw steun zal voor haar een sterkte
zijn.

Beste familieleden en vrienden, mijn ware ge-
luk begint nu, dank voor wie mij enig goed
heeft gedaan. Wil mij in uw gebeden gedenken.

H. Hart van Jezus ontferm U over ons.

Mevrouw Maurice VANAVERMAETE, geboren
Maria BOTTELDOORN,

Heer en Mevrouw Marcel BLONDEL - VAN-
AVERMAETE,

Heer Luc BLONDEL,
De Families VANAVERMAETE, DECLERCQ,
SAELENS, BOTTELDOORN en DE RUYVER,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Drukk. Dubar




