Heer, in uw handen beveel ik mijn geest

T

De Vader in de hemel aanvaarde
in zijn eeuwige rust zijn trouwe
dienaar

THEODOOR VAN BELLE
weduwnaar in 1e huwelijk van
Elvida Boxstael

echtgenoot van
Ida Van der Eecken

geboren te Viane op 3 januari 1899 en
schielijk overleden te Geraardsbergen
op 23 april 1978, gesterkt door het
Sakrament der zieken.

De familién Van Belle, Boxstael,
Van der Eecken, De Mecheleer,
Van Wijmeersch, Reygaert
danken voor uw blijken van
medevoelen en uw gebeden.

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare

Een onverwacht heengaan treft altijd
en doet de mens nadenken, ook al is
men diep gelovig en weet men dat de
mens in de hand van God blijft en dat
het zo maar niet het blinde noodlot is
dat toeslaat. Men voelt te sterk aan de
onzekerheid van het leven en de ijdel-
heid van alles wat voor de wereld
zoveel betekenis schijnt te hebben. Het
is bijzonder pijnlijk voor de naastbe-
staanden, want plots wordt alle com-
municatie afgebroken: men had nog
zoveel willen zeggen, nog zoveel doen
en genegenheid betuigen tegenover de
dierbare overledene, vooral omdat het
een goede echtgenoot en vader was
en een man om van te houden. Na
een werkzaan leven en volgehouden
plichtsvervulling, gelouterd door het
lijden, was zijn dood als 't ware de
verlossende stap naar een blijvend
geluk.

Dierbare echtgenote, kinderen en fa-
milieleden, mijn dankwoord is niet meer
van deze aarde. Samen hebben wij
veel schoons beleefd en ook verdriet
gedragen. Blijft voor mij bidden. Mijn
taak op aarde is volbracht; toch blijf
ik met U verenigd in waarachtige liefde.




