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Herinner in uw gebed
de Heer

CAMIEL VAN BEVER

echtgenoot van

Mevrouw Emilie VERLEYSEN

geboren te Moorsel op 4 september 1902
en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw-
ziekenhuis te Aalst op 3 september 1986,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Lid van de kristelijke bond van gepensioneerden.

Wij staan verbeisterd bij het afsterven, na een
korte maar pijnlijke ziekte van hem die ons zo
dierbaar was, en tevergeefs stamelen wij een
” waarom ” waarop wij zelf geen antwoord
vinden.

In onze vertwijfeling komen wij tot U, Heer,
want Gij alleen kunt ons leren hoe wij, met
Uw hulp, kunnen aanvaarden en verder door
het leven gaan.

Dierbare echtgenote, hoe dikwijls heb ik stil
in bewondering gestaan voor uw intieme werk-
kracht en uw liefdevolle bezorgdheid.

Dank hierom en moge de Heer u hiervoor
belonen en u sterken in de beproeving.

Beste kinderen, uw daadwerkelijke hulp en
liefdevolle attenties zullen moeder helpen en
troosten.

Mijn kleinkinderen, later zult gij begrijpen hoe
veel ik van u hield. Blijf het zonnetje in het huis
waar nu verslagenheid en droefheid heersen.

En gij, beste familieleden, houdt vast aan de
liefdeband die ons allen heeft verenigd en
gesteund.

Beste vrienden, denkt aan mij in uw gebeden.

De families VAN BEVER,
VERLEYSEN,
DE PAUW,
DE LANDSHEER en
FERMON
danken U heel oprecht voor uw troostvolle
deelneming en gebed.

Begraf. J.-P. Coppens, Moorsel.
Uitg. De Wever-Moens.




