Laat ons naar de andere zijde gaan,
waar alleen maar rust en vrede is.
(vrij naar het evangelie)

T

In de liefde van Christus
ruste voor eeuwig

mevrouw
MARIA VAN BEVER

weduwe van de heer
Albert Van Causenbroeck
en van de heer

Frans Van Mieghem

Geboren te Aspelare op 13 augustus 1913
en godvruchtig overleden te Zottegem op
27 maart 1991, gesterkt door de H. Sakra-
menten der zieken.

De families Van Bever, Van Causenbroeck,
Van Mieghem, Van Damme en De Cremer

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Ik keek graag

naar jouw gelaat
omkranst met fijne,
bijna witte haren

een gelaat

waarin te lezen stond
dat jouw dagen zwaar
maar niet

zonder vreugde waren.

Onze ogen kunnen jou
nu niet meer zien
onze handen jou

niet meer aanraken
maar in ons hart

blijf jij nabij

rust zacht

moge de Heer

over je waken.
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