Hoe gelukkig en voorzichtig is de mens die in
zijn leven is, gelijk hij wenst in zijn laatste uur
gevonden te worden.

Tot vrome gedachtenis en bede om gebed voor

Meester

Urbaan VANBEVER

weduwnaar van

Mathildis BELIEN

geboren te Laken 23 mei 1896
overleden te Asse, H. Hartkliniek 21 november 1967,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Rustend Schoolhoofd
Lid van de Bond van het H. Hart
Medewerker van Don Bosco en bestuurslid van de QOudledenbond
van de K. W. B., van de Grote Gezinnen,
van de Bond der Ouden van Dagen

Moedig man, stoere sociale werker wijdde hij zijn
leven aan de opvoeding en het onderricht van de
jeugd. Het vroegtijdig heengaan van zijn ijverige
echtgenote was voor hem en zijn kinderen de zware
beproeving die zijn leven tekende. Hij bleef echter
de harde werker voor zijn gezin en voor zijn omge-
ving. « Maakt U maar geen zorgen om mij, mij zult
gij wel eens dood vinden » : dat beschouwde hij als
de gunst waar hij om bad om maar geen last te
veroorzaken. - En diep godvruchtig en steeds edel-
moedig om zich zelf in te zetten, was hij bereid zijn
schoon leven af te sluiten, ook onvoorziens.

Bekwame, toegewijde onderwijzer in Boendael,
Hoegaarden en St-Martens-Bodegem vormde hij
'n gezonde jeugd, generatie na generatie.

Vader van 'n kroostrijk gezin, werd hij de spil van
de plaatselijke Bond van de Grote Gezinnen. Inde
Bond van het H. Hart, bij de Oudleden van Don
Bosco, inde K. W.B. en in zovele andere organi-
saties was hij een werkend element.

En op rust gegaan uit het Onderwijs, stelde
hij heel zijn organisatiekracht en zijn initiatieven
in dienst van de « Ouden van Dagen ».

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn liefde
voor U was echt en ze zal blijven U steunen, ook
van hiertboven bijde Heer, evenals die van moeder.
Bewaart mijn aandenken en zet mijn leven voort
door Uw edelmoedige inzet in het leven, en door
een steeds groeiend vertrouwen in God.

De families VANBEVER
en BELIEN
danken U om uw innige
deelneming en gebeden.

St-M.-Bodegem, Fr Schoukens, koster Ondern. begraf.




