Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

Gedenk in uw gebed de ziel van Mevrouw

Irma VAN BEVERSLUYS

echtgenote van de Heer

Désiré Van den Haezevelde

geboren te Zevergem op |5 augustus 1878

en godvruchtig overleden te St-Martens-Lierde
op 25 december 1967.

Gesterkt door de HH. Sakramenten

der zieken en de Pauselijke zegen.

1.

De familién
Van Beversluys, Van den Haezevelde,
Frayman en Tortelboom

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U,

Drukk. DE VOS.

«Eer aan God in den hoge en vrede op aarde
aan de mensen van goede wil». Zo zongen de
engelen in die heilige Kerstnacht. Ze brachten
aan Irma de boodschap: «Uw taak is volbracht
in dit leven, de Heer verwacht u!» En ze is
gegaan om haar verlosser te aanbidden niet in
een koude stal, maar in de warme vreugde van
zijn heerlijkheid.

Als vrouw met diep geloof heeft ze in haar
leven steeds getracht eer te brengen aan God
en vrede te stichten in haar omgeving door
haar goede wil. In haar verliezen wij een trou-
we liefhebbende echtgenote en een zorgzame
moeder. Wij danken de Heer omdat Hij haar
zolange jaren bij ons liet.

Mijn dierbare echtgenoot, ik dank u om uw
irouw, treur niet zoals zij die geen geloof heb-
ben, maar weet dat wij elkaar zullen weerzien
voor altijd bij de Heer.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, uw
genegenheid en toewijding hebben mijn oude
dag zo zonnig gemaakt, gij waart mijn troost
en mijn vreugde, weest nu ook over het graf
heen mijn hulp en mijn steun door uw gebed.

Juffrouwen verpleegsters van het wit-gele
kruis, die mij met zoveel liefde hebt verzorgd,
ik bid de Heer dat Hij uw liefdevolle toewij-
ding rijkelijk zou vergelden.

Heer geef haar de eeuwige rust
Dat zij ruste in vrede.




