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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Charles-Louis VAN BOCKSTAEL
echtgenoot van Mevrouw
Héléne DE SMET,
geboren te Nederbrakel op 17 september 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 22 augustus 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden

Ridder in de Orde van Leopold Il
met Zwaarden

Kruis van Ridder in de Leopoldsorde
met Zwaarden

Kruis van Officier in de Orde van Leopold II
met Zwaarden

en talrijke andere eretekens.
Nijverheidsteken

Lid van de Kristene Bond Gepensioneerden.

Heer, het is goed hier te zijn, laat ons
hier drie tenten bouwen. Zo sprak Petrus tot
Jezus op de berg Tabor; zo zouden ook wij
hier op aarde samen bijeen willen blijven
als geliefden en vertrouwden. Doch wij weten
dat wij op aarde niet zijn om hier te blij-
ven, maar dat ons leven slechts een aanloop
is tot eeuwig leven.

Gelukkig zijn zij ook die dit tijdens hun
leven gelovig voor ogen houden en naar best
vermogen en met Gods hulp zich dapper we-
ren en steeds in liefde hun plicht betrach-
ten.

Onze duurbare overledene heeft zich ook
dapper geweerd en steeds gepoogd om met
Gods hulp zijn plicht te doen; hij was een
trouwe echtgenoot en een zorgzame vader en
grootvader die vol liefde zorgde voor de zij-
nen die hem zo duurbaar waren.

Vol vertrouwen mogen we dan ook tot de
Vader van alle goed bidden dat Hij hem lone
voor zijn verdienstelijk leven, hem barmhar-
tig weze voor zijn fouten en hem nu opne-
me in het hemels Vaderhuis.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en familie, ik dank u allen voor uw op-
rechte liefde en genegenheid, voor uw vele
kommervolle zorgen. Moge God er u om lo-
nen. Denkt nog dikwijls aan mij in een vroom
gebed en blijft allen goed voor mekaar.

Beste vrienden, kennissen en geburen, ook
u allen dank ik voor uw genegenheid en
denkt ook gij nog af en toe eens aan mij
in uw gebeden.

De families VAN BOCKSTAEL, DE SMET,
ROELAND, PERSOONS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Drukk. De Ruyver - Brakel




