Gedenk Uw barmhartigheid, Heer,
Uw altijd geschonken ontferming,
want Gij zijt goed en rechtschapen. Ps 25
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Moedig leven is sterk leven. Geduld en stand-
vastigheid in ziekte en beproeving getuigen van
deze sterkte.

Onze dierbare overledene heeft dit tien jaar
lang volgehouden, daarvoor alleen is hij onze
bewondering waardig. Men moet zelf ondervon-
den hebben in eigen lichaam en gemoed, wat
het betekent, vroeg in zijn levensjaren, niet meer
te beschikken over zijn normale levenskracht,
beperkt te worden door ziekte in alles wat het
leven van een mens uitmaakt. Wij willen André
dan ook met eerbied gedenken om de moed
waarvan hij getuigenis heeft afgelegd.

Dit is ook een getuigenis van het geloof in
het Leven, in de zin ervan. Het geloof dat lijden

en zelfs sterven niet uitzichtloos kunnen zijn.
De mens ervaart in zichzelf dat hij niet gemaakt
is voor de dood. In zijn hart is steeds aanwe-
zig de drang naar het Leven voor goed.

Wij willen dan ook bidden dat onze dierbare
overledene nu deel moge hebben aan dit volle
Leven. Eén is er van wie wij weten dat Hij de
dood overwonnen heeft: Jezus Christus onze
Heer. En wij christenen geloven dat Hij ons
voorgegaan is als eerste onder velen.

Indien wij dit geloven dan weten wij dat het
leven van André, zijn werken voor zijn gezin, de
liefde voor de zijnen opgebracht, zijn strijd en
volharding niet tevergeefs geweest zijn. Dan
kunnen wij in dit geloof hem toevertrouwen aan
de barmhartigheid van de Almachtige Schepper,
die ook Vader wil zijn van alle mensen.

Dierbare echtgenote, vind dan in deze over-
tuiging uw troost, alsook in de genegenheid
van de onzen. Beste kinderen en kleinkinderen,
dank voor uw genegenheid en bezorgdheid.
Beste zuster, broer, familieleden en vrienden,
gedenk mij in uw herinnering en uw gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede

ruste !
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