Tot vroom aandenken aan

Georges Van Bockstaele

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 18-02-1908

overleden te Geraardsbergen op 03-11-1990
Echtgenoot van Margaretha De Croo

Dank aan mijn echtgenoot en onze vader
voor de gelukkige jaren en het goede leven
samen.

De families
Van Bockstaele - De Croo - Lapage
De Bisschop - Eeman

danken U
voor Uw oprecht medeleven en gebed.

Mijn vader,

Mijn vader, hij was rechtvaardigheid.

Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn

in woord en daad.

Dat is het schone, dwaze kwaad

waar, na ons Here Jezus Christus,

de sterkste man aan ondergaat.

Hij heeft de bossen van zijn jeugd bemind.
Hij kende bomen lijk wij mensen kennen.
Hij wist de winden en den oogst.

En wou mijn hand aan ’t ruw bedrijf

des jagers wennen.

Mijn vader ; hij was rechtvaardigheid.

Hij had de goede liefde tot de

still’en ware dingen.

Onder de schaduw van een dorpse kerk
ligt zijn sobere zerk.

Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk
een lichte wolk behoedt.

Zijn rode, bange handen

hield hij stervend Christus tegemoet.

’» Marnix Gysen ”
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