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TOT VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria-Huberta Van Bockstaele
echtgenote van de Heer
Hendrik VAN MELKEBEKE

geboren te Sint Maria-Oudenhove op 23 juni

1893 en godvruchtig overleden in het bejaar-

dentehuis te Opbrakel op 18 december 1968, be-

diend door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Op de drempel van vijftig jaar zorgend en
trouw huwelijksleven, - 20 mei 1919 - is het
harde uur van scheiden gekomen. Haar levens-
weg was niet bestrooid met rozen. Maar met
een groot hart en onwankelbaar betrouwen
aanvaarde zij het kruis, dat geheel haar leven
en vooral in de laatste levensdagen zwaarder
op haar zwakke schouders drukte. Aan deze
wereld en de mensen is ze voorbij gegaan als
een eenvoudig, rechtschapen braaf, gedienstig
en godsdienstig aan God en kerk verkleefd.
Haar taak is volbracht. In het vooruitzicht van
het vrolijke en blijde Kerstfeest, is ze genadigd
bij de Heer : "Kom dan goede en getrouwe
dienares en treedt binnen in de vreugde en de
vrede van uw Heer....,,

Mijn geliefde man, we hebben alles samen
gedeeld in lief en leed, we waren goed en ge-
lukkig in onze oude dag. Moge de goede God U
vertroosten en versterken in die droeve dagen.

Eerwaarde zusters, als engelen van vrede en
liefde hebt U allen onze oude dag bekroond
met uw liefdevolle zorgen en toewijding. Hebt
allen dank.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Druk.

J. De Vleeschouwer, Nederbrakel




