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BID VOOR DE ZIELERUST
van onze welbeminde Medezuster

ZUSTER JOZEFIEN

JUBILARESSE VAN DE
ZUSTERS MARICOLEN VAN DENDERMONDE

in de wereld
Mejuffrouw MARIA VAN BOXSTAEL

geboren te Erondegem, de 25 september 1877,
geprofest in het Klooster der Zusters Maricolen
te Dendermonde, de 12 april 1899, en
godvruchtig overleden te Lede, de 5 juni 1965,
gesterkt door alle troostmiddelen van de

Kerk.

Eensgezind zegt iedereen : Zij was een goed
mens. Wij voegen er bij: Zij was een goede
kioosterzuster. Inderdaad, wie kon haar evena-
ren in de vurige godsvrucht die haar kenmerk-
te ? Oud en ziek sleepte zij zich nog naar de
kapel; lag zij ziek te bed, dan was haar enige
droefheid : spijt dat ik niet naar de H. Mis
kan gaan! En: Nu kan ik niets meer, want ik
kan mijn brevier niet meer bidden... Welke
zorg legde zij aan de dag en welke voorbe-
reiding om toch met eerbied en God-minnende
liefde haar heilig Officie te kunnen voltrekken.
Dat was haar taak van godsvrucht.

En welke goedheid voor haar medemens :
Ja, het was Liefde uit een goed en sterk hart
die zij betoonde aan haar lieve zieken, tot zij
de tachtig reeds ver overschreden had. En wel-
ke innemende eerbied en vriendelijkheid kon
zij betonen aan haar Oversten en Medezusters,
die haar op de ziekencel een bezoek brachten.
In waarheid : In haar was de goedheid en
menslievendheid van de Heer aan de mensen
geopenbaard.

«lk ga naar de hemel», zo0 sprak zij, met
rotsvast betrouwen en geloof, haar |laatste
woord.

God zij dank om dit schoon en verdienste-
lilk leven! Mochten wi] Zuster Jozefien kun-
nen navolgen !

Dierbare Oversten, beminde Zusters en voor-
al mijn dierbare nichten-Medezusters en alle
familieleden, hebt allen dank voor uw genegen-
heid en vriendelijke zorgen, waarmede mijn
oude dag verzoet werd.

Laten wij één zijn in gebed; ik van uit de
hemel; Gij in uw levenstaak tot meerdere eer
en glorie van God.

De Zeereerwaarde Heer G. VERSTRAETEN,
algemeen directeur,

De Eerwaarde Moeder en Zusters Maricolen
van Dendermonde,

De families VAN BOXSTAEL en LEKIME,

danken U voor uw gebeden en
biijken van deeineming in hun diepe rouw.

het reklaamblad, lede




