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Wij treuren

om het heengaan,
maar danken God

voor het zorgzame leven
van

“* DE HEER

Albert VAN BREUSEGEM
echtgenoot van Antoinette DENIE,

geboren te St.-Martens-Lierde op 12 januari
1917 en er plots overleden op 1 mei 1985.
Begeleid door de =ziekenzalving en de
gebeden der stervenden.

Oudstrijder 1940-1945.

Zoals ieder rechtgeaard mens streefde hij
steeds naar beter en schoner voor zijn
dierbaar gezin, naar meer geborgenheid,
vreugde en tevredenheid. Eenvoudig, werk-
zaam en gevoelig aan het wel en wee van
de zijnen, nam hij op zich de taak van
zorgzame echtgenoot en vader, van innig-
liefhebbende grootvader. Altijd vol zorg om
wat hij meende zijn phcht te zijn, wist
hij de genegenheid te winnen van alwie
hem dichterbij kwam.

Dierbare  echtgenote, mijn zo plotseling
heengaan heeft u zeker onzeglijk diep ge-
troffen. lk vreesde zodanig de dag waarop
gij het eerst zoudt kunnen opgeroepen Wor-
den... het ligt in de lijn van mijn gebeden

en meteen van de Goddelijke Voorzienig-
heid.

Beste kinderen en kleinkinderen, broers en
zusters, familieleden, buurtmensen, tempe-
liers en oudstrijders, ik weet dat ieder in
de mate van het mogelijke een steun zal
zijn voor mijn zwaarbeproefde echtgenote...
dank voor uw genegenheid in het verleden,
uw steun en uw gebeden voor morgen op-
dat ik door mijn voorspraak bij de Heer
U kunne vergoeden, waarvoor ik nu almet-
eens de gelegenheid niet meer kreeg. Tot
weerziens op de plaats van eeuwige be-
stemming bij de Heer en bij al die ons
zijn voorgegaan.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.

Voor je gebeden, medevoelen en
genegenheid danken :

Antoinette Denie, zijn echtgenote.

Daniél Van Breusegem-Watté Gilberte,
Frank en An,

Daniél Van Damme-Van Breusegem Jeannine,
Els en Nancy,

de families Van Breusegem, Denie,
Ceuterick, Vermang.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begr. Haustraete-Ritserveldt - Steenhuize




