DANKBARE HERINNERING AAN
JUFFROUW

Anna, Elisabeth VAN BREUSEGEM

dochter van wijlen Petrus VAN BREUSEGEM
en Maria Emma CEUTERICK

Geboren te St.-Martens-Lierde op 29 juli 1915 en
godvruchtig overleden in het R.V.T.
Ter Deinsbeke te Zottegem op 26 april 1998,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families
VAN BREUSEGEM en CEUTERICK,

danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - & (055) 42 26 41

Anna van de Van Breusegem's op de Straten-
dries is hier door iedereen gekend die nog weet
van 'Lierde vroeger’, die stamt uit de tijd van
‘iedereen kent iedereen en iedereen ziet en weet
alles van een ander’. Anna was gewoon en is
ongehuwd gebleven, heeft vakkundig 'wanten ge-
maakt’ zoals zovelen toen, is uit Sint-Martens-
Lierde vanuit 't Bosveld weggegaan in 1988,
sindsdien op de sukkel, meer en meer introvert
en afwezig. Zij is heel stil in haar zetel voor
eeuwig ingeslapen. Haar sterven is als haar le-
ven : gewoon, eenvoudig, soms moeilijk, niet
afschuwelijk.

Ais je als Anna van 1915 bent, dan heb je
veel meegemaakt en mag je oud worden. Vanaf
je tachtigste mag je eigenlijk al dankbaar zijn om
je gezegende jaren. Het is niet voor iedereen
weggelegd. Het leven blijft je van harte gegund,
maar eindeloos leven kan niemand. Je dood zal
een natuurlijk einde zijn, voltooiing van wat je
bent begonnen. Op een unieke manier bewijst de
dood dat je hebt geleefd. Zonder je dood is je
leven niet compleet.

Onder iedere grafsteen ligt een heel mensen-
leven van verleden, heden en toekomst. leder
mens afzonderlijk is een hele wereld die met
hem geboren wordt en met hem sterft. Het is de
kleine wereld waar je elkaar menselijkerwijs
ontmoet in een of ander huis van verwantschap.
op een groenstrook van herkenning, op een
glanzend trefpunt van vrede. Het is die ene we-
reld die jou gegeven wordt als opdracht. Grotere
wereld is er niet. De rest is de eeuwigheid van
God.




