Geef haar, o Heer, de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht haar verschijne.

BID VOOR i DE ZIEL

van Mevrouw

MELANIE VAN BREUSEGEM

weduwe van

Mijnheer Victor DE GEYTER

geboren te St. Martens-Lierde, de 26 October 1878

en zeer godvruchtig overleden te Deftinge, de

17 September 1955, versterkt door de H. H. Sacra-

menten en de Pauselijke Zegen in’t stervensuur,
Lid van de confrerie van de Gelovige Zielen.

« Heb medelijden met mij, Heer, want tot U ver-
hief ik mijn geroep : Uij zijt zacht en goed en over-
grool in uw barmhartigheid voor wie ziin vertrou-
wen op U stelt. » Ps. 85, 6.

Gelukkige mensen wier blik op de Heer gevestigd
blijift doorheen al hun levensdagen : zij bezitten
een grote wijsheid en de kommer om Hem in alles
te behagen. In vrede leven met Hem is hun hoogste
betrachting en zich tijdig bereiden op de dag der
grote ontmoeting hun voornaamste zorg, Wie leeft
onder het oogvan God is meer bewust van zijn
verantwoordelijkheid en geeft aan zijn leven een
wending die wijst op eeuwigheidskommer.

Een vrouw van de goede oude stempel is uit ons
midden heengegaan. Zijkende de zorg om het wel-
zijn van haar gezin en wist door noeste arbeid en
spaarzaamheid een schone toekomst aan haar kin-
deren te verzekeren. Zij was begaan met al haar
geliefden en wist goedheid met strengheid te pa-
ren. De opvoeding die zij schonk was ingegeven
door de christelijke geest die haar eigen leven
richtte.

De pijnen en lasten der laatste levensmaanden
heeft zij geduldig gedragen. Mochten zij tot loute-

ring strekken en de pijnen van het vagevuur voor
haar verkorten. Mocht het gebed van deze vrome
ziel, vooral haar menigvuldige Rozenhoedjes, de
genaden helpen bekomen die de vruchtbaarheid
van de H. Missie moeten verzekeren.

Geliefde kinderen, hartelijk dank voor de gene-
genheid mij geschonken en de liefdevolle zorgen
waarmede gij mij hebt omgeven. Leeft voort in de
beste verstandhouding en gedenkt nog dikwijls
uw moeder in gebed en offer.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

De familien VAN BREUSEGEM,
DE GEYTER,
VERBRUGGEN,

DE FRAINE.

Een milde froost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van haar die ons
zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

Uitg. Raf Cromphaut, Gemeldorp.




