"Een volkse man met eigen woorden
die van gezelschap hield en lach.
Aan vrouw en kinderen behoorde
zijn werk en zorg van alle dag."

.I.

DANKBAAR GEDENKEN WIJ
DE HEER

Willy VAN BUGGENHOUT

echtgenoot van Jeanine WALRAEVENS

geboren te Woubrechtegem op 11 oktober 1935
en thuis in familiekring overleden op
10 oktober 1994,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

Mensen dragen in hun leven heel wat vreugde en
pijn. De goede en kwade dagen liggen dicht bij
elkaar. Zij bepalen voor een deel het gelukkig zijn
en wat moeilijk om dragen is. Willy heeft dit ook
ervaren.

Als schaliedekker was hij een man die goed ge-
kend was. Het werken zat hem in het bloed. Hij
herstelde verschillende daken en torens van ker-
ken uit de streek. Staande op zijn lange ladders
stond hij als het ware tussen de aarde en de he-
mel, en kijkend naar beneden kon hij zien, hoe
klein de mens eigenlijk maar is, en hoe ver de
hemel.

Willy was een levenslustige man. Zo iemand om
van te houden en die veel vrienden maakt. Hijwas
een gedienstige man, steeds stond hij klaar om

anderen te helpen. Hij hield veel van zijn echtge-
note en kinderen. Voor zijn kleinkinderen was hij
de pépé die altijd tijd voor hen had.

De laatste levensmaanden waren hard: in het
besef van zijn ziekte heeft hij een harde strijd ge-
streden. Maar zijn lijJden werd gemilderd door de
liefdevolle zorgen van zijn echtgenote en kinde-
ren. Zijn echtgenote was zijn engel, die hem in
vele moeilijke uren heel dicht nabij was en bij zich
thuis alle nodige zorgen gaf. Hij was hiervoor on-
eindig dankbaar en het gaf hem sterkte om zijn
ziekte moedig te dragen.

Wij zullen hem missen. Het doet pijn van zo ie-
mand te moeten scheiden. Maar hoopvol kijken
we op naar wat wij door ons geloof weten: hij is
binnengetreden in de vreugde van de Heer.

Mijn lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
dank voor uw goedheid en uw liefde. Hou veel
van elkander dan heb je een houvast om al het
moeilijke te doorstaan.

Beste familie, dank voor uw vrienschap en gene-
genheid. Beste geburen, dank voor uw bezoek-
jes en uw steeds bereidwillige hulp.

Blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

Namis op vrijdag 18 november 1994 om 19 uur.

De families
VAN BUGGENHOUT, WALRAEVENS,
VAN HERREWEGHE, GEERTS,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.
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