Mevrouw Albert VAN BUTSELE-RENAUT,

Heer Paul VAN BUTSELE,
Mejuffrouw Katrien VAN BUTSELE
Jongebeer Jan VAN BUTSELE,
Jongebeer Eric VAN BUTSELE,
Jongeheer Filip VAN BUTSELE,
Jongeheer Stefaan VAN BUTSELE,

De families VAN BUTSELE, RENAUT,
MORTIER, VAN HOUCHE,

diep getroffen door de blijken van kristelijke

deelneming in bun rouw, danken U oprecht.

yous remercient des priéres dites pour le

repos de I'ame du cher défunt.

Funér. : Firma J. Aelvoet Vandenbossche

BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

ALBERT VAN BUTSEICTE
echtgenoot van Mevrouw
MARTHE RENAUT

geboren te Ronse, op 22 april 1916
en in den Heer ontslapen op 3 oktober 1969,
voorzien van het Heilig Oliesel in extremis.

INDUSTRIEEL
Bebeerder van Vennootschappen
Voorzitter van de S. V.
” Uitgeverij De Eendracht i
Voorzitter van de Redaktieraad " De Ronsenaar ”
" '¢ Weekblad der Vlaamse Ardennen 2
Voorzitter van de Oudleerlingenbond
van bet St-Antoniuscollege
Lid van de Kerkfabriek en bet
Schoolcomité St-Antonius
Lid van de " Orde van den Prince




" C'est une belle chose que d'étre un homme de
bien ". (F. van Eeden)

Un homme de bien : mieux que le plus long dis-
cours, ces quatre mots nous disent ce qu'était no-
tre cher disparu. Un homme de bien, dont toute
Ja vie érait orientée vers Dieu, vers son foyer, vers
son prochain, vers son travail. Et qui mettait au
service de ce quadruple idéal toute l'abondance
des dons que le Créateur lui avait généreusement
départis.

Tout jeune encore, ses éducateurs avaient re-
marqué en lui les précieuses qualités de cceur et
d’esprit qui devaient plus tard s'épanouir harmo-
nieusement et faire de lui une personnalité supé-
rieure. 1l était énergique sans rudesse, attaché a
ses convictions, mais tolérant et conciliant, épris
d'idéal et entreprenant tout en tenant compte des
realités, enthousiaste sans exaltation. Et, par-des-
sus tout, de ses yeux et de son cceur émanait une
chaleur communicative qui suscitait d’emblée la
sympathie de tous ceux qui 'approchaient.

Hélas, cher et fidéle ami, c’est trop tot et trop
vite que tu nous as quittés. Nous avions tous en-
core tant besoin de toi : ta femme bien-aimée, tes
enfants cheéris dont l'avenir était le réve de ton
cceur, tes amis qui trouvaient toujours en toi aide
et réconfort, l'action sociale dont tu étais la che-
ville ouvriére, ton personnel que tu considérais
comme des coopérateurs bien plus que comme des
salariés.

Nous ne pouvons qu'élever notre cceur vers
Dieu, Dieu qui était aussi ta foi et ton espérance.
Dieu sait ce qu'll fait et ce qu'll permet. Dieu
éprouve et console. Dieu est Amour. C'estdans cet
Amour que tu vis maintenant a jamais. C’est dans
cet Amour qu'un jour nous te retrouverons.

" Het is een schcon ding een goed mens te zijn "
(F. van Eeden)

Ja, dat was hij : een goed, edel, hoogstaand mens.
Met zonnige levensidealen: God, gezin, mede-
mens, bedrijf. En, ten dienste daarvan, een schat
van menigvuldige gaven.

Hij was nog kind, toen zijn opvoeders reeds in
zijn hart en in zijn geest de kiem hadden ontwaard
van de kostbare hoedanigheden die later even-
wichtig zouden uitgroeien tot een uitnemende
persoonlijkheid : taaie wilskracht gepaard met
zachtzinnigheid, diepe overtuiging met begrip
voor andermans opinie, idealisme en onderne-
mingsgeest met werkelijkheidszin en geduld, geest-
drift met zelfbeheersing. En, boven alles, de war-
me uitstraling van een open hart en heldere blik
die bij elkeen spontane sympatie en vertrouwen
opwekte en zijn vaak vervulde rol van bemidde-
laar en verzoener in de hand werkte.

Ach | goede, trouwe vriend, hoe vroegtijdig, hoe
plots wordt ge ons ontnomen ! We hadden u
allen nog zo nodig : uw teerbeminde vrouw, uw
lieve kinderen wier toekomst u zo ter harte lag,
uw vrienden die bij u altijd hulp en steun vonden,
de sociale werking waarvan ge de ruggegraat
waart, uw bedrijfslieden die ge meer als medewer-
kers dan als bedienden beschouwde, en die u zo
genegen waren dat het werk uit hun handen stil-
viel toen zij het wrede nieuws vernamen...

Wij kunnen enkel onze harten tot God verhef-
fen, tot God die ook uw geloof en uw hoop was.
God weet wat Hij doet en toelaat. God beproeft
en zalft. God is Liefde. In die liefde leeft gij nu
voor immer. In die Liefde worden wij eens opnieuw
verenigd.




