God is de Heer en Meester van leven
en dood.
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Tot vroom aandenken
van de Heer

Jozef, Hilaire Vancaenegem

weduwnaar van Mevrouw

Gabriélle DE COCK

geboren te Deftinge op 29 november
1917 en plots overleden te Everbeek
op 11 juni 1974.

De dood is de verlossing van vele el-
lenden maar een schat voor wie goed
geleefd hebben. Vandaar dat het voor
een wijs mens voorzichtig is zo te
leven als hij in zijn stervensuur zal
wensen geleefd te hebben.

Heer Jezus gij hebt zo dikwijls ver-
maand altijd bereid te zijn voor de
komst van de dood want wij kennen
noch dag noch uur; te dikwijls heb ik
uw vermaningen vergeten, geef mij
nu voor uw oneindige barmhartigheid

vergiffenis en laat mij eeuwig met U
in de hemel zijn.

Mijn dierbaren, weest mij indachtig
in uw gebeden, daarin vindt gij en ik
troost. Tot weerziens want weldra zijn
we weer verenigd, het leven is zo
kort.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen
op U.

De families Vancaenegem, De Cock,
danken U.

Druk. Jos De Vieeschouwer-Hoste, Brakel




