Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Julien VAN CAENEGHEM

geboren te Parike op 24 maart 1930
en overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Geraardsbergen
op 6 augustus 1993.

i

Gelieve onze oprechte dankbaarheid
te aanvaarden voor uw medeleven
in deze droeve dagen,
de families
VAN CAENEGHEM,
GOSSEYE en BRECX.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08

Vader,

Hier staan wij nu alleen

het hoofd naar beneden,

waarom toch zo vroeg, zo onverwacht,
nog zoveel plannen onvervuld.

Aan U bewaren wij de herinnering
van een man die dag aan dag,

naast ons stond

voor al onze zorgen

altijd klaar om te helpen

altijd in de weer

steeds rechtvaardig

en zelden klagend over uw eigen leed.

Vader,

slechts goede herinneringen
houden wij aan U over.
Nooit zullen wij U vergeten.

Lieve opa,

Waarom klopt uw hartje nu niet meer ?
We hebben er ons zo dikwijls

tegen aangevleid

wanneer we kwamen knuffelen,
wanneer we hadden geweend,

dat we dat niet meer kunnen,

doet ons veel verdriet.




