Wees steeds bereid. want de dood komt als een
dief in de nacht.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

OSCAR VAN CAENEGEM

echtgenocot van Mevrouw
MARIETTE WULLAERT

geboren te Grotenberge, de 27 october 1908 en ten

gevolge een smartelijk werkongeval te Antoing, over-

leden te Doornik, de 2 september 1959, versterkt
door de H.H. Sacramenten "in extremis,,.

Een noeste en voorbeeldige arbeider is gevallen op
zijn veld van eer: het arbeidsveld. Laten wii diep
en ootmoedig het hoofd buigen voor die held wie
niets te zwaar noch te lastig viel in het vervullen van
zijn taak. Zij, die in dergelijke omstandigheden, de
dood ingaan verdienen onvoorwaardelijk onze eerbied
en voor hen moeten we diep het hoofd buigen. Hij
moge in vrede rusten.

Hij, die thuis zo broodnodig was, werd aan de liefde
van de zijnen ontrukt zonder het minste afscheids-
woord te hebben gesproken. Ongetwijfeld zullen zijn
laatste gedachten gegaan zijn naar het verre huis
waar allen en alles, wat hem dierbaar was, is nage-
bleven.

Mijn dierbare echtgenote en teergeliefde kinderen,
mijn dood is verschrikkelijk geweest. Het heengaan
ver van u zal u met ontzetting geslagen hebben. Hoe
graag ware ik nog in uw midden gebleven om samen
met u het levensgeluk, waarop de arbeider dan toch
ten zeerste gerechtigd is, te mogen genieten. De
dood heeft het anders gewild. Graag offer ik mijn
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leven voor uw aller welzijn. Bewaart mijn aandenken
in ere en weest mij indachtig in uw gebeden. Troost
en steunt malkaar, dat is mijn vurigste wens.

Mijn beste familieleden, vrienden en werkge-
zellen, ik dank u, uit de grond van mijn hart, voor
de genegenheid die ge me steeds hebt betoond. Dat
deze genegenheid mij volge tot in lengte van dagen.

R.L P.

Mevrouw Oscar VAN CAENEGEM, geboren Mariette
WULLAERT,

Mejuffer Monique VAN CAENEGEM,

Jonge beer Jacki VAN CAENEGEM,

Jonge beer Emiel VAN CAENEGEM,

Mejuffer Rita VAN CAENEGEM,

Jonge beer Luc VAN CAENEGEM,

De families VAN CAENEGEM, WULLAERT,
CROMPHOUT en LAMARCQ,

bedanken UEJ.,

voor de blijken van deelneming en gebeden in de

diepe rouw die hen heeft getroffen.

ORUKKERW MAGERMAN STRUPEN
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