BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

thiery van caeEnegem

echtgenoot van
MEVROUW julienne Ro€land

Medestichter en schatbewaarder van
Volleybalclub “De Meteors”
Voorzitter van de
“Volley-Propagandacommissie van Oost-Vlaand.”
Lid van de K.W.B.

geboren te Erwetegem op 4 juni 1929 en
schielijk overleden te Etterbeek op
3 juli 1978
gezalfd in extremis.

Mevrouw Thiery Van Caenegem-Roeland

Heer en Mevr. Marc Van Caenegem-Slock
en kinderen

De families Van Caenegem, Roeland,
Serbruyns en De Pelsemaecker

danken u voor de blijken van deelneming

in hun diepe rouw.

Groot is de ontroering verwekt in vele kringen
door het plotse overlijden van deze dynamische
man. Niets liet vermoeden dat hij ons zou ont-
nomen worden in de volle kracht van het leven.

De dierbare overledene had vele vrienden omdat
hij zo goed met ieder kon omgaan en de opge-
nomen taak steeds met toewijding en stiptheid en
zelfs entousiasme volbracht. Omdat hij gul, joviaal
en vriendelijk was, een levenslustig en glimlachead
mens.

Een grote leemte zal hij laten die sterk zal aange-
voeld worden door echtgenote, familieleden en
vrienden.

De enige troost die hen kan geboden worden is
dat niets van wat een mens gedaan heeft om goed
en dienstbaar te zijn verloren gaat omdat de uit-
eindelijke bron van het goede in elke mens God
zelf is, en al wat goed is terug naar God zal gaan.

Christus is verrezen als eerste onder velen.
Bidden wij dan dat hij onze dierbare overledene
deelgenoot zou maken aan het eeuwig leven in
de liefde van de Vader. De Schepper had hem
veel talenten gegeven, hij heeft ze goed gebruikt,
mocht hij er nu de beloning voor ontvangen.

Dierbare echtgenote, wees sterk in deze zware
beproeving, zoek uw troost in het geloof en onze
dierbare kinderen. Beste kinderen en kleinkinderen
dank voor de vreugde die gij mij geschonken
hebt, dierbare schoonmoeder, familieleden en
vrienden gedenk mij verder in uwe herinnering
en gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste !




