« Het is hard te sterven als de lente lacht. »

T
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C i is en | der Al Onder-
nemingen N.V. J. De Moor, Gentbrugge.

geboren te Balegem op 16 october 1919 en ten
gevolge van een smartelijk arbeidsongeval overle-
den te Anderlecht op 28 maart 1966.

God heeft voor ieder mens de weg getekend
die hij moet doorgaan.

Zijn weg was dik bezaaid met doornen en
werd besloten met een drama.

Het is eervol te sneuvelen met de hand aan
het werk in de onbarmhartige strijd om het be-
staan.

Troostend klinkt het gebed van de priester
« Zo gij acht slaat op mijn tekortkomingen, Heer,
wie zal dan bestand zijn ? »

« Wij bidden U Heer, ontferm U over de ziel
van uw dienaar, waarvoor wij U dit offer van
lof opdragen en Uw majesteit ootmoedig smeken,
dat zij door deze offerviering die haar Uw liefde-
volle verzoening schenkt, de eeuwige rust moge
bereiken. » (gebed voor de offergaven).
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Gij allen die langs zijn graftombe zult voor-
bijgaan, gedenkt dat in deze grond een jonge
man rust met wie het aangenaam was om te
gaan.

En gij, zijn werkgezellen, onthoudt van hem
zijn innemende glimlach, zijn grenzeloos optimis-
me, zijn mateloze werkkracht, zijn onuitputtelijke
moed.

Dank aan allen die mij een warm hart heb-
ben toegedragen en nu een oprecht gebedje voor
mij bidden.

Dank aan mijn patroon voor het vertrouwen
dat ik gepoogd heb niet te beschamen.

Vaarwel mijn dierbare echtgenote, schoon-
ouders, broeders, zusters, familie en vrienden die
mij zo grenzeloos hebt liefgehad.

Wij zien elkaar terug in het eeuwig vader-
land.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Uw gebeden blijven een steun voor de over-
ledene ; uw blijken van deelneming een
troost voor ons.

Danken U oprecht :
De families VAN CAENEGHEM, VAN AU-
TRYVE, DE BACKER en DE RAEVE.

Drukk. J. LABYN, Ledeberg.




