"".Als God ons thuisbrengt,
wordt onze droom vervuld."” (ps. 126)

T

GEDENK IN UW GEBED
de ziel van
DE HEER

MARCEL VAN CANEGEM

echtgenoot van Mevrouw
Suzanne VAN DE VELDE

geboren te Strijpen op 12 augustus 1922 en
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth
te Zottegem op 4 november 1988,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

Suzanne Van De Velde,

Marc en Bernadette Van Canegem-De Visscher
en kinderen Isabelle, Ingrid, Karel,

Johnny en Marie-Thérése Van Canegem-Reyns
en kinderen Johan, Nancy, Saskia, Els, Peter,

Idés en Claudine Dubelloy-Van Canegem,
en kinderen Anja en verloofde Tom, Davy,
Debby,

Jean en Rita Flamand-Van Canegem,
en kinderen Christof, Cindy, Tom,

Martin en Nadine Van den Steen-Van Canegem
en kinderen Brecht, Jochen, Chiara,

De families Van Canegem, Van De Velde,
Schietecatte en Van De Velde,

danken U voor uw innig en oprecht medeleven.

Afscheid nemen is wat voorbij is in dankbare
herinnering bewaren. Gelovig sterven is afscheid
nemen van de tijd, niet van het leven.

De dierbare overledene was een gelukkig man met
een goed hart, een beste echtgenoot, een lief-
hebbende vader en grootvader. Hel was niet al-
tijd gemakkelijk om in te staan voor zijn groot
gezin, maar telkens heeft hij gedaan wat in zijn
mogelijkheden lag. Ook zijn lijden heeft hij
moedig gedragen, gesteund door zijn goede
echtgenote en kinderen. Gebed en eucharistie
was voor hen de steun om verder te gaan.

Gesterkt door de geloofszekerheid, die Hij ons
meegaf, danken wij God om dit levenspatroon.
Hij brenge het tot zijn volheid in het eeuwig
leven.

Mocht de Heer allen die blijven, kinderen, klein-
kinderen en familieleden sterken en behouden
in Zijn liefde en mochten zij verder van deze
liefde getuigen.

Wij danken van harte allen van het Wit-Gele Kruis
en in het ziekenhuis, die zo goed voor hem heb-
ben gezorgd.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.
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