Ik kijk elke avond naar de hemel,
dan zie ik een ster.

Die is van ons mam,

al is ze heel ver.

Dankbaar aandenken aan

Rita VAN CANNEYT

echtgenote van André Geenens

Maldegem 26 december 1941
St.-Maria-Oudenhove 17 mei 2004,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De namis zal worden opgedragen in de
parochiekerk te St.-Maria-Oudenhove op
woensdag 2 juni 2004 om 1845 uur.,

De familie dankt u voor uw gebed en de
blijken van medeleven.

Afscheid

Afscheid nemen

is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen en verpakken
in goede gedachten

en mooie herinneringen.

Afscheid nemen

is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is

om niet te vergeten.

Afscheid nemen

is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten

en niet vergeten!

Ward Bruyninckx

Druk. Porrez . Begr. De Martelaere Zottegem




