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Bid met ons voor de zielerust van
mevrouw

Maria Odile VAN CAUTER

weduwe van de heer
Frans Adolf REDANT

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Geboren te Aaigem op 28 maart 1879 en zacht

in de Heer ontslapen te Aaigem op 20 april 1974,

gesterkt door het H. Sacrament van de zieken
en van de pauselijke zegen.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven
Wie in Mij gelooft zal leven
Ook al is hij gestorven.

We zijn bedroefd maar treuren niet ; we danken
God om het voorrecht en het geluk dat we
zo’n moeder mochten hebben.

Vele innige jaren heeft Hij u bij ons gelaten
en nu heeft Hij u teruggeroepen om Zijn rijke
hemelgaven over u uit te storten.

Hoe schoon moet de kroon zijn die de Heer
u voorbehoudt ; uw vroom en edel leven bloeit
nu verder bij uw Schepper.

Zoals ge geleefd hebt, zo zijt ge van ons heen-
gegaan : rustig en zacht. Immer zult ge in onze
herinnering voortleven.

Moeder, wij zullen uw stille aanwezigheid erg
missen, maar met Gods Zoon kunt ge zeggen :
Alles is volbracht |

Gilbert REDANT-VAN DAMME
Jules REDANT-FLEURINCK
Nestor REDANT-BRUSTEN
hun kinderen en kleinkinderen

danken u van harte om uw kristelijke
deelneming en uw vrome gebeden.

Druk. Mevr. D’Hollander-De Cock, Hofstade.




