Gelukkig de mens die altijd het uur van zijn dood
voor ogen heeft. Nav. Kr.

1.
BID TOT ZIELELAFENIS

van Mijnheer

Aimé Van Cauwenberge
zoon van wijlen
Henri en Marie-Leonie Van De Kerkhove

geboren te Nederbrakel, de 23 mei 1900,
en er godvruchtig overleden, de 18 januari 1960.

Versterkt door het H. Oliesel in extremis.

Gijj alleen, o God, die de harten doorgrondt. Gij weet
hoe zwaar soms de beproevingen kunnen wegen op
een huisgezin, en hoeveel kristelijke moed er nodig
is om niet van droefheid te bezwijken.

We leefden gelukkig in stille, huiselijke vrede en
wederzijdse behulpzaamheid. Sedert vele jaren knaagde
een lichamelijke kwaal aan zijn gestel; en alle zorgen
en wetenschappen ten spijt, kwam de dood plots en
onverwacht.

Neen, begrijpen kunnen we niet, want onnaspeurlijk
zijn, o Heer, uw raadsbesluiten. Geholpen echter door
uw genade, zullen we, ook tussen deze tramen in,
kunnen bidden : ,, Uw H. Wil geschiede .

Duurbare bloedverwanten, hoe moet ik U dankbaar
zijn voor de genegenheid en goedheid waarmee gij mij
hebt omringd. Is uw hart thans in droefheid, blijft
toch op God betrouwen. Laat uw liefde verder door-
stralen in uw gebed en uw H. Missen voor mijn ziele-
rust en voor onze duurbare overleden huisgenoten.

Bid de 4 akten.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel Tel. 434.70

De familiécn VAN CAUWENBERGE,
VAN DE KERKHOVE, D’'HAEZE en
FLAMEE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.




