Geloofd z{j Jezus-Kristus! Amen.
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. Hoe waar en gegrond zijn het woord en de verma-
ning van onze Heer Jezus Kristus : « De dood komt als
een dief in de nacht ; zijt dan ook altijd bereid. » Van-
daag nog vol zorg en kommer voor vrouw en gezin, 's
anderdaags in de eeuwigheid waar al het vergankelijke
generlei waarde meer heeft. Hoe sterk ook de mensen
zich hier aan het aardse vastklampen er komt een dag
waarop ze tegen Gods scheppende hand in de eeuwig-
heid aaubotsen. Gelukkig zij die dit treffen met O. L.
Heer steeds voor ogen hebben, want zij hebben de
meeste waarborgen dat die ontmoeting, het begin hun-
ner eeuwige vreugde wordt.

De duurbare overledene is steeds goed en gediens-
tig geweest jegens zijn gezin en ook voor de anderen
die om zijn hulp vroegen. Nog jong was hij er nog zo
nodig voor vrouw en kind. Het was feest geweest zijn
kind ter ere. De plechtige Communie is een mijlpaal
in het leven van het kind en van de ouders. Men over-
schouwt bij die gelegenheid wat men reeds gedaan
heeft en men voelt zich tot een onbeperkte edelmoe-
digheid aangespoord, om de toekomst der kinderen te
verzekeren. Bij de gelukkige vader hebben die toe-
komstdromen hier op deze wereld niet lang mogen du-
ren ; maar zeker is het dat hij van uit de eeuwigheid
zijn gezin bljjft volgen en door gebeden en voorspraak
het zal blijven helpen.

Duurbare vrouw en lieve kind, hoe groot moet uw
droefheid zijn ? Leer van de Heer die gij plechtig ont-
vangen hebt, dat ook grote droefheid en zwaar leed te
dragen is, als ge het draagt naar zijn voorbeeld in
onderwerping aan de wil van zijn Heilige Vader. Zo
wordt ons leven hier de kiem van onze eeuwige glorie
in de Hemel. Vaart beiden wel ; vaart wel familie-
Ie%en vrienden en kennissen en vergeet mij niet in uw
gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.
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