IN DE VREDE VAN CHRISTUS
RUSTE VOOR EEUWIG DE ZIEL VAN

DE HEER
ALBERT VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw
ANNA BRISART

geboren te St.-Martens-Lierde, op 28 oktober 1900
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Brakel, op 4 november 1981, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.
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De tamilies
VAN CAUWENBERGE, BRISART,
MISEREZ en D’HAEZE,

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw en voor uw gebeden.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €&° (055) 42 26 41

Altijd stond ons vader klaar voor de talrijke
bezigheden thuis of bij één van zijn kinderen.
Ondernemend en vooruitstrevend wist hij zich
altijd in te schakelen volgens de opgaven van de
opeenvolgende levensomstandigheden, waarover
hij, tussen zijn werk in, zo gaarne mocht terug-
schouwen.

Samen met zijn ingoede en diep-christelijke
echtgenote beoogde hij niets anders dan het
geluk en het welzijn van kinderen, kleinkinderen
en familie. Hij hield van de stille vreugde van
het samenzijn in familieverband of, — zolang
de omstandigheden het toelieten, — met de le-
den van de Derde leeftijd.

Albert liet zich altijd en overal leiden door de
sterkte van zijn christelijke overtuiging : ieder
woord was diep overwogen, iedere daad chris-
telijk gemotiveerd en het was hem dan ook als
een eerste afsterven, niet meer naar zijn geliefde
parochiekerk te kunnen komen.

Mijn lieve echtgenote, blijven wij samen O. L.
Heer dankbaar voor de vele jaren die wij in
oprechte liefde en trouw mochten samenzijn.
Wij hebben elkaar geholpen als het moeilijk ging
en wij deelden de vreugde en de zorg om onze
kinderen. |k ben de eerste om met deze erken-
telijkheid naar de Heer te gaan waar op een
nieuwe wijze ons beperkt geluk van deze wereld
doorgaat zonder einde.

Goede kinderen, kleinkinderen en familie, dank
voor al uw goedheid. Het was mijn grootste
vreugde samen met moeder U allen gelukkig te
zien, elk in zijn eigen gezin ; daarvoor was mij
nooit iets te veel. BIlijft nu dubbel haar steun
in deze zo harde beproeving en bidt met haar
opdat ik voor de Heer mag verschijnen als een
eeuwige weldoener voor U allen.




