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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Amedé VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw
Rosine DE GRAUW.

Oudstrijder en weerstander
van de oorlog 1940-1945.

Hij werd geboren te Nederbrakel op 13 mei
1912 en overleed in het Akademisch Zieken-
huis te Gent op 15 maart 1976.

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Hij was een goed echtgenoot, een vrien-
delijk en dapper man. Om zijn beminnelijk
karakter werd hij gewaardeerd door de vele
mensen die hij in zijn leven ontmoette. Met
veel verantwoordelijkheidszin vervulde hij ge-
durende lange jaren stipt zijn plicht.

Hij was een gelovig mens die vasthield
aan de oude traditie iedere zondag de hoog-
mis bij te wonen en zijn rust vond in de
stilte van de natuur.

Hij werd gekenmerkt door een sterke liefde

voor de natuur met de vogels, de planten
en de gewassen.

Wij zullen hem nu missen in ons dage-
lijks werk. Wij vragen de Heer dat Hij onze
dierbare overledene moge genadig zijn en dat
Hij hem opneme in zijn Vaderhuis.

Liefste echtgenote, ik dank u om wat gij
voor mij geweest zijt. Bid nu voor mij om
Gods erbarmen en dat Hij u steune en sterke
in de beproeving.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN CAUWENBERGE, DE GRAUW,
VAN CEUNEBROECK, RASSAERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Drukk. De Ruyver - Brakel




