Ze was ons dierbaar op aarde, vergeten we
ze niet na haar dood.
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BID OM VREDE VOOR DE ZIEL
van Mejuffrouw

Christiane - Marie - Héléne
VANCAUWENBERGE

dochter van René en van wijlen
Maria CLINQUANT,

geboren te Everbeek op 18 juni 1942 en
overledsn in het Akademisch Ziekenhuis
te Gent op 5 januari 1972,

gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Dat de engelen U in het paradijs geleiden ;
dat de martelaren bij uw aankomst U ont-
vangen en U brengen binnen de stad Jeru-
zalem. (Off. overledenen)

Heden is de mens, morgen Iis hij niet
meer. Alles is in de handen van God en
Zijn Voorzienigheid is ondoorgrondelijk.

In zijn oneindige liefde had God de rijkste
gave in haar hart bewaard : het kind zijn
en blijven van God. Als kind van God ging
ze kommerloos, maar beproefd en getekend
door 't leven. Zo, gerust mocht ze de dood
ingaan want «zalig zijn zij die zuiver van
harte zijn, want ze zullen God bezitten ».

Heer, zwaar is de beproeving die ons treft.
Wij morren niet, o Heer, Uw wil geschiede
maar wij klagen ons leed aan uw medelij-
dend hart. Dragen zullen wij, maar help Gij
het zware kruis te dragen.

Mijn teerbeminde vaeder en broer, troost
U en mocht het gebed ons innig met el-
kander verenigen tot een blijde weerzien in
de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

De families VANCAUWENBERGE-CLINQUANT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek




