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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Emiel VANCAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw
Jeanne VERSTICHELEN,

geboren te Everbeek op 21 december 1916
en er godvruchtig overleden op
10 mei 1982, gezalfd met de H. Olie.

Het uur van de dood is alleen aan God
bekend ; daarom gelukkig de mens die zich
door een deugdzaam leven heeft voorbereid
en die zich bekommerd heeft om te leven
gelijk hij wenste te sterven.

Onze dierbare overledene was een trouwe
echtgenoot, een voorbeeldige vader en groot-
vader en een diepgelovig man. Gods wil
was zijn verlangen. Het welzijn van de zij-
nen was zijn betrachting. Moge de Heer
hem duizendvoudig belonen voor dit schone
leven en hem barmhartig zijn voor zijn te-
korten.

Dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kind, zo graag had ik nog vele jaren geluk-

kig met U samen geweest. |k dank U voor
uw genegenheid en trouwe liefde. Bidt tot
God dat Hij mij genadig weze en U sterke.

Beste familie, vrienden en geburen, o0k
U dank ik om uw vriendschap. Vergeet mij
niet in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

De families VANCAUWENBERGE,
VERSTICHELEN, VAN DE VELDE,
FAUCONNIER,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




